
VERZAMELEN 

 

HELL BANK NOTES 
 

EEN HEEL APARTE HOBBY 

 

 

Is dat ECHT GELD ? 

 

Natuurlijk, maar toch kan men er nergens mee betalen, zelfs niet in 

China en andere landen van Zuidoost-Azië waarvan ze afkomstig zijn. 

 

Dit geld wordt in deze landen gebruikt om mee te geven met 

overleden voorouders, opdat die zich een plaats kunnen kopen in de 

hemel, een bewaker van de hel kunnen omkopen om eruit te blijven, 

of zich alle luxe zouden kunnen veroorloven in het hiernamaals. 

 

 
 

Deze biljetten (dikwijls met heel hoge waarden) worden meestal 

verbrand, eigenlijk te vergelijken met ons gebruik om een kaarsje te 

branden voor een overledene (met heel veel symbolische waarde) en 

hebben dus in feite geen enkele waarde, … voor de verzamelaar mooi 

meegenomen. 



Oudere uitgaven van deze biljetten zijn zoals u kan zien heel simpel 

van makelij en op slecht papier gedrukt, meestal in één kleur: rood, 

grijs of blauw. Later worden het pareltjes op mooi papier in vele 

kleuren, met veel thema’s en met onwaarschijnlijk hoge waarden, 

soms zelfs gebaseerd op onze westerse valuta (dollars en misschien 

binnenkort wel euro’s). 
 

 
 

Ze worden verkocht in bundeltjes in de buurt van tempels, in 

zogenaamde offerwinkeltjes, waar men niet alleen dit geld verkoopt 

maar ook andere voorwerpen en allerlei huishoudartikelen in papier 

telkens met de bedoeling van een symbolische verbranding. 
 

 
 

Heel veel kijkgenot !                                                          Leo Wouters 



 

 

 


